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Bijna dertig jaar geleden verkende ik voor het eerst het 
‘schitterende eiland’, zoals Sri Lanka in het Sanskriet genoemd 
wordt. Toen nog als lonely backpacker in overvolle aftandse 
lijnbussen en in het vlakke noorden met een krakkemikkige 
Indische fiets. Ik logeerde in low budget ‘resthouses’ die nog 
dateerden uit de Britse koloniale tijd en sindsdien nauwelijks 
onderhoud hadden gekend. Het land verkeerde in crisis, zowel 
politiek als economisch.

De smaak van kruidige curries
Maar jaren later ontdekte ik in mijn geheugen toch vooral 
kleurrijke beelden van oude paleisruïnes en schitterende tempels, 
tropische natuurpracht, vriendelijk glimlachende mensen, en de 
smaak van kruidige curries en exotisch fruit…
Toen HOBO Reizen mij vroeg om in februari 2024 een groepsreis 
naar Sri Lanka te begeleiden, twijfelde ik dan ook geen seconde. 
Nu werd het een comfortabele reis in een luxe bus met airco 
en zelfs wifi. En samen met Mahesh, een onderlegde gids die 
ons uitgebreide toelichting gaf. Niet enkel over de culturele en 
natuurlijke bezienswaardigheden maar ook over maatschappelijke 
aspecten en het dagelijkse leven in Sri Lanka.
Het land is er zelf ook duidelijk op vooruit gegaan, mede door het 
toerisme dat een van de belangrijkste economische sectoren is 
geworden.

Geen selfie met Boeddha
Meteen na onze aankomst startten we al met een indrukwekkend 
hoogtepunt: het grottencomplex van Dambulla. Naast enkele 

enorme liggende Boeddha’s bevinden zich in de vijf ruime 
grottempels nog veel meer boeddhabeelden. Je mag hier vrij 
fotograferen, maar mensen mogen niet samen met Boeddha op 
de foto staan. Dus geen selfie met Boeddha!
‘s Anderendaags beklimmen we de Leeuwenrots in Sigiriya. Op 
die massieve rots die tweehonderd meter loodrecht boven de 
omringende vlakte uitsteekt, bouwde koning Kasyapa in de 5de 
eeuw zijn legendarische paleis. In de lagere galerij bewonderen 
we de beroemde meisjesfresco’s, het hoogtepunt in de Singalese 
muurschilderkunst. 

Culturele Driehoek: Werelderfgoed
We zijn in de Culturele Driehoek van Sri Lanka, waar zich de 
oude hoofdsteden situeren. Tijdens de eerste week is het 
cultuurhistorische dan ook dominant in ons goedgevulde 
programma. In de oude koningssteden Anuradapura en 
Polonnaruwa bewonderen we op kousenvoeten paleisruïnes, 
rotstempels, dagoba’s en stoepa’s. Hier bevindt zich ook de oudst 
gedocumenteerde Bodhiboom, een ent van de oorspronkelijke 
bodhiboom in India waaronder Siddharta Gauthama de 
Verlichting bereikte en Boeddha werd. 
In de laatste koningsstad Kandy vinden in de Tempel van de 
Tand dagelijks ceremonies plaats voor het enige relikwie dat van 
Boeddha bewaard is: de tand die na zijn crematie uit de as werd 
gehaald. 

Traditionele keuken en de vuurdans
Na een boottocht op een van de vele meren gaan we lunchen in 

een traditioneel dorpshuis van gedroogde modder en een dak 
van kokosbladeren. Eerst krijgen we een kookpresentatie bij deze 
familie, met toelichting door de gids. Een interessant proces 
waarvoor de groep veel belangstelling heeft: een kokosnoot 
openen, raspen, vijzelen, kruiden mengen, koken op een open 
houtvuur... Het resulteert in een scala van schotels en potten met 
lekkere gerechtjes, die door iedereen gewaardeerd worden. Niet 
te pikant, behalve één kom; de rest is allicht wat aangepast aan 
onze westerse smaakpapillen.
Nabij Matale leidt een lokale gids-botanicus ons rond in de 
kruidentuin. Hij weet alles over de planten en toepassingen voor 
keuken, schoonheidsbehandelingen en geneeskunde. 
In Kandy woonden we een culturele show bij met traditionele 
dansen in een theater nabij de Tempel van de Tand. Maar we zijn 
nog meer onder de indruk na een privévoorstelling in een klein 
dorpsatelier waar nog traditionele trommels gemaakt worden. 
De trommelmaker blijkt ook musicus en dansleraar te zijn. Een 
zevental leerlingen demonstreren acrobatische dansen en sluiten 
af met een traditionele vuurdans. 

Olifanten, thee en Ayurvedische massage
In het olifantenopvangcentrum in Pinnawela verblijven een 
honderdtal olifanten: verlaten jonge kalfjes maar ook oudere 
dieren die niet meer ingezet worden als werk- of tempelolifant. De 
stichting is nu een toeristische attractie met drommen bezoekers 
die de olifanten volgen naar de rivier waar ze gaan baden. De rivier 
en achtergrond worden gelukkig vrijgehouden, zodat je vanop een 
hogere gaanderij mooie foto’s kan maken van tientallen olifanten 
die baden in een natuurlijk landschap. 
De theevelden, met theepluksters aan het werk, zien we vanuit de 
trein naar het hooggelegen Nuwara Eliya. 
‘s Ochtends vroeg vertrekken we naar Horton Plains voor een 
voettocht van negen kilometer op tweeduizend meter hoogte. 
Onderweg genieten we van de uitzonderlijke panorama’s zoals bij 
World’s End.
De namiddag is vrij om de koloniale stad te verkennen. Met 
enkelen gaan we op voorstel van de gids voor een Ayurvedische 
massage. Na een ontspannende voetmassage volgt een stevige 
lichaamsmassage met warme oliën. Dan 10 minuten een heet 
stoombad in een soort sarcofaag waar enkel je hoofd buiten 
uitsteekt. Een beetje fijne pijn, maar het doet deugd na de 
voettocht. 

Yala en Galle: de zuidkust
Vanuit het gebergte met diepe rivierkloven en theeplantages 
in terrasbouw dalen we weer af naar vlakke rijstvelden en 
tropische begroeiing. We bereiken Yala waar we verblijven in een 
modernistisch hotel, prachtig gelegen achter een duinenrij bij de 
Indische Oceaan. ‘s Avonds lopen er buffels en ander wild uit het 
nabije natuurpark rond het hotel, maar het personeel staat op 
wacht.
Vroeg in de ochtend vertrekken we met jeeps naar Yala Nationaal 
Park voor een safari door een ongerept natuurlandschap met veel 
waterplassen. We zien er buffels, herten, zwijnen, mangoesten, 
leguanen en enkele olifanten waaronder een met kalf. Veel 
vogels ook: maraboes, bijeneters, ijsvogels, flamingo’s, ibissen, 
zeearenden en opvallend veel wilde pauwen.
Na een bezoek aan de oude Hollandse vestingstad Galle, sluiten 
we de reis af in een idyllisch gelegen hotel, aan een zandstrand met 
palmbomen en donkere rotsen. Ideaal om relax het goedgevuld 
programma af te ronden van een gevarieerde groepsreis waar we 
veel gezien, beleefd en geproefd hebben!

Meer info op www.hoboreizen.be

REIZEN

(Tekst en fotografie: HOBO-reisleider Ed Goris)

Met Hobo Reizen naar 
SRI LANKA
Tropische parel in de Indische Oceaan


